
Protestantse gemeente Het Vierkant 

Kerkdienst in Wognum 

Zondag 22 maart 2026 - 10:00 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA ‘VERTROUWEN’ 

 

 

  Voorganger dhr. Bart Koorn uit Hoorn 

  Ouderling Tiny Irgolitsch   

  Lector  Marjon Toebes 

  Diaken Carolien Schalkwijk 

  Organiste Christine Janssen 

  



 

  



 

Inleidend orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied – We zingen staande Lied 601  
 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Bemoediging en Groet 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

We zingen Lied 280 vers 1, 2, 6 en 7 
 

1 De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 



 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden  

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 

Gebed om ontferming 

 

Kyrielied – Lied 221 vers 1  
 

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Inleiding en toelichting op de dienst met het thema 

‘Vertrouwen’   

 

Woorden over de Vierkant Top-20, de top 3 en het overzicht, 

en enkele gemeenteleden lichten hun keuze toe 

 

Glorialied – Lied 608  



 

 

2 De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 

tot aan de einden der aarde 

één voor één, en voorgoed 

die keren in stoeten. 

Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 



 

schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen - 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

 

3 De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

De eerste Schriftlezing is uit Psalm 23 
 

Een psalm van David.  
 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.  

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig 

water,  

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden  

tot eer van zijn naam.  
 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,  

want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.  
 

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,  

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  
 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,  

ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.  

 

We zingen Lied 23b vers 1 en 5 
 

1 De Heer is mijn herder!  5 De Heer is mijn herder! 

‘k Heb al wat mij lust;  Hem blijf ik gewijd! 

Hij zal mij geleiden   ’k Zal immer verkeren 

naar grazige weiden.   in ’t huis mijnes Heren: 

Hij voert mij al zachtkens  zo kroont met haar zegen 

aan wat’ren der rust.   zijn liefde m’altijd. 



 

De tweede Schriftlezing is uit Johannes 11: 1-7 en 17-44 
 

Lazarus uit de dood opgewekt 
 

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar 

Maria en haar zus Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met 

olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; 

de zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar 

Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit 

hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de 

eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ Jezus hield 

veel van Marta en haar zus, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord 

had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij 

was. Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar 

Judea.’ 
 

Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in 

het graf lag. Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van 

ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta 

en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 

Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, 

terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was 

geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu 

weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer 

zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de 

opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben 

de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook 

wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit 

sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias 

bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: 

‘De meester is er, en Hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde 

ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de 

plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die 

bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen 

weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar 

het graf ging om daar te weeklagen. 

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze 

aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou 

mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij 

haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg 

Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar 

kijken, Heer.’ Jezus begon te huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft 

Hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft 



 

de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van 

Lazarus kunnen voorkomen?’ Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar 

het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal 

de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! 

Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd 

dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de 

steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat 

U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg 

dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U 

Mij gezonden hebt.’ Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 

De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen 

gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de 

omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 

 

We zingen Lied 247 vers 1 en 3 

 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

3 U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Overdenking op het thema ‘Vertrouwen’  

 

We luisteren naar ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ 
Tekst: Huub Oosterhuis. 
Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia o.l.v.  

Tom Löwenthal. 
 

Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte 

en als ik krijsend viel, 

mij ondervangen met uw wieken 

en weer opgegooid, 

totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

 

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader  

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte 



 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied – We zingen Lied 416 vers 1 
 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegenspreuk, uitgesproken met de tekst van Lied 416  

vers 2 en 3  

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Gezongen antwoord met Lied 416 vers 4 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

_______________________ 

 

 

  



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Bloeituin. 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 
Volgende diensten 
 

* Elke woensdagavond in de 40-dagentijd is er een vesper-

viering om 19:00 uur in de kerk van Benningbroek. 

 

* Zondag 29 maart om 10:00 uur (zomertijd!) in Wognum.  
Palmpasen 

Voorganger is ds. Arie Jan van der Bom uit Schagen. 

De diaconale collecte is voor ons nieuwe jaardoel Puur For 

Kids. 

 
De reguliere diensten van Het Vierkant worden in de maand maart om 10.00 
uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds 
om 19.00 uur herhaald. 

 
Zie hierna de diensten in de Stille Week en de Paasdienst.  



 

Vespers in de Veertigdagentijd 2026 
 

In de Veertigdagentijd organiseren de Protestantse Gemeente Het 

Vierkant en de Westfriese Ekklesia:  
 

Zeven vespers over de Ik-ben-uitspraken van Jezus uit het 

Johannes-evangelie 
 

De vespers zijn verstillend van aard en bevatten een korte 

overdenking. We zingen, bidden, lezen en zijn stil.  

In elke vesper zingen we ook een lied uit de Taizé-traditie. 
 

Er zijn nog twee vespers in de kerk van Benningbroek, aanvang 

19:00 uur: 
 

* Woensdag 25 maart met liturgen Roos Konijn-Kapteijn en 

Lammy Taanman. 

Aan deze vesper wordt muzikale medewerking verleend door: 

Kayva van Gangelen (hobo) en Edwin Hinfelaar (orgel). 
 

* Woensdag 1 april, met liturgen Esther Jeunink en Arienne 

Brinkman. 

Aan deze vesper wordt muzikale medewerking verleend door: 

Edwin Hinfelaar (orgel). 

 

 

Diensten in de Stille Week en de Paasviering 
 

* Donderdag 2 april om 19:00 uur in Sijbekarspel. 

Witte Donderdag – Heilig Avondmaal 

Voorganger is ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer. 

 

* Vrijdag 3 april om 19:00 uur in Benningbroek. 

Goede Vrijdag – Passielezingen en -liederen 

Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij. 

Voorbereiding en uitvoering door Taakgroep Vieringen. 

 

* Zaterdag 4 april om 21:30 uur in Wognum. 

Stille Zaterdag - Paaswake 

Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot. 

 

* Zondag 5 april om 11:00 uur in Wognum. 

Gezamenlijke feestelijke paasviering samen met Ekklesia. 

Voorgangers zijn Esther Jeunink en Roos Konijn-Kapteijn. 

 



 

 

‘Puur For Kids’ 
 

Komende dinsdag 24 maart 2026 

organiseert de Diaconie de eerste filmavond 

voor het jaardoel 2026.  
 

‘Stellet Licht’ speelt zich af in een streng 

religieuze, pacifistische mennonietengemeenschap in Noord-Mexico. 

Deze van oorsprong Europese protestanten leven volgens de normen 

en waarden van hun zeer traditionele geloof.  

Johan is een getrouwde man - vader van zes kinderen - die verliefd 

wordt op een andere vrouw. Hij vecht tegen zijn gevoelens: moet hij 

zijn vrouw verraden of zijn ware liefde offeren? Het verhaal wordt 

gespeeld door mennonieten zelf, wat een intrigerende mengeling van 

fictie en werkelijkheid oplevert.  
 

Vanaf 19.00 uur inloop met koffie of thee.   

Om 19.30 uur start de film. We sluiten af met een drankje. 

De kosten zijn € 7.50 

Afrekenen na afloop. Graag contant, maar pinnen is mogelijk.  
 

Aanmelden op diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.  

Of via 0229 271290. Hier kunt u ook een bericht inspreken, graag 

met vermelding van uw telefoonnummer, zodat we u kunnen 

bereiken, mocht dat nodig zijn.  

Aanmelden tijdens de koffie na een dienst kan natuurlijk ook.  

 

Tot ziens op 24 maart.  

Ton, Rens, Carolien, Anneke en  Lammy. 
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